
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 14, zondag 28 december 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk 

      Thema: ‘Alles overwegende’ 
      Preektekst: Lucas 2:15-20 
 

Voorganger:     De heer H. Wiersma, Scharnegoutum 
Ouderling:     Johannes Swart 
Diaken:     Tiede Swart 
Lector:      Joke de Vries 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Henk Smits 
Beamteam:     Klarinda de Witte, Philippus Bakker 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken in het koor van de kerk! 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bloemengroet: 
Zondag 21 december zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Linda Dijkstra-
Hulsbergen, Hearewei 2 te Pietersbierum. En er zijn bloemen gebracht bij de heer Marten Jansen, Bloemkamp te 
Bolsward. 
 
Volgende kerkdienst:  
Woensdag 31 december Oudjaarsavonddienst, om 19.30 uur. Voorganger: Ds. Martha Kroes 
           

    

 

LITURGIE  
  

Orgelspel 
Lied voor de dienst 704: 1, 2, 3 – Dank, dank nu allen God 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aanvangslied 139: 1, 4, 14 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 
Stil gebed / zegen en groet 
Erelied 705: 1, 2 – Ere zij aan God, de Vader 
Gebed 
Lied 478: 1 – Komt verwondert u hier mensen 
Bijbellezing: Lucas 2: 15-20 (NBV21) 
Lied 478: 2 – Ziet, hoe dat men met Hem handelt 
Bijbellezing: Romeinen 15: 4-7 (NBV21) 
Lied 478: 4 – O Heer Jesu, God en mense 
Overdenking 
Muzikaal intermezzo 
Lied 838: 1, 2, 3 – O grote God, die liefde zijt 
Gebeden – Stil gebed – Onze Vader 
Collecte 
1e Diaconie NL20 RABO 0325 5024 98  
    ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters NL25 RABO 0325 5003 71  
    ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum Pietersbierum 
Slotlied 943: 1, 3, 4, 6 – God gaat zijn ongekende gang 
Zegen – Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


